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Voor het volk: religieuze
insignes uit de 14e/15e eeuw

In de Late Middeleeuwen maakten Christenen
pelgrimstochten naar ‘verre’ oorden. Daar
werden relikwieén bezocht, zoals de tunica van
Maria in Aken, of ‘het bloedwonder van
Boxtel’: een korporaaldoek en een altaardoek
met rode vlekken, ontstaan nadat er witte (!)
wijn overheen was gevallen. Van dit soort
(miraculeuze) voorstellingen, of van bisschop-
pen en heiligen, werden goedkope figuurtje van
lood|tin gegoten: insignes. Pelgrims kochten
ze ter plekke of onderweg als aandenken.
Insignes konden onder andere op kleding
worden genaaid. Het zal een veel voorkomende
vorm van persoonlijke decoratie zijn geweest,
misschien vooral om de devotie van de drager
te tonen.

In Dordrecht zijn talloze religieuze insignes
opgegraven (van links naar rechts en van
boven naar beneden).
1 Servatius, Maastricht
(vindplaats: Statenplein, 1997)
Heilig Bloedwonder van Boxtel
(vindplaats: Statenplein, 1997)
Calvariescene: kruisiging van Christus op
de berg Golghota, geflankeerd door links Maria
en rechts Johannes de Evangelist (vindplaats:
Statenplein, 1997)
Bisschop (vindplaats: Statenplein, 1998)
Theobaldus uit Thann (Elzas)
(vindplaats: Statenplein, 1997)
Maria met Kind (vindplaats: Statenplein, 1997)
Karel de Grote (Rooms Duits Keizer), Aken (vind-
plaats: Statenplein, 1997)
Insignebroche met het Lam Gods
(vindplaats: Statenplein, 1997)
Maria met kind (vindplaats: Statenplein, 1997)
Crucifix (vindplaats: Statenplein, 1997)
Maria, Karel de Grote en de Tunica
(barenskleed van Maria), Aken
(vindplaats: Statenplein, 1997)
(vermoedelijk) Bisschop Thomas Becket,
Canterbury (vindplaats: Statenplein, 1997)
Drie Koningen en Maria met Kind, Keulen (vind-
plaats: Statenplein, 1997)
Servatius, Maastricht
(vindplaats: Statenplein, 1997)
(ronde insigne) Maria met Kind
(vindplaats: Statenplein, 1997)
Maria (vindplaats: Statenplein, 1998)
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